20° jaargang nr. 4 — april 2023

OVER DE AKKER

FEEST OF VIEREN

“We zijn wel toe aan een feestje”, heb ik regelmatig
gehoord nadat alle beperkingen in de samenleving door
het coronavirus waren opgeheven.

We zijn toe aan een feestje; onbekommerd vrolijk zijn,
knuffelen met wie je wilt knuffelen, ongelimiteerd aantal
mensen bij elkaar, uit je dak gaan — hoe je het feest ook
maar wilt omschrijven.

We hebben dat in de kerk ook wel: na veertig dagen van
soberheid, van bezinning op de vraag waarom God Zijn
Zoon moest sturen om mensen te redden, zijn we toe aan
een feestje.

Het Paasfeest met de vrolijkheid van het nieuwe leven in
de natuur: de groene knoppen en bloesem aan de takken,
de voorjaarsbloemen met hun heldere kleuren, de jonge
dieren. Het wakker worden van de natuur na de
winterslaap als metafoor voor het leven dat opstaat uit de
dood.
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Paasfeest: “wij mogen opnieuw beginnen, omdat God ons
vergeven heeft door het offer van zijn Zoon”. Het feest om
het nieuwe leven dat we krijgen. De dood voorbij.
Hemelhoog halleluja.

Is dit alles?

Wat doen we met de verwarring op de Paasmorgen: een
leeg graf, de Heer die bijna niet herkend wordt, het
onbegrip van wat er gaande is, het verdriet over het
sterven en dood = toch dood?

Wat doen we met onze ervaring dat wij ons in dit onbegrip
kunnen herkennen?

En de ervaring dat de dood wel het laatste woord lijkt te
hebben?

Waar kunnen we Jezus nu vinden? Hoe is Hij te vinden?
Want ook wij staan bij een open graf en begrijpen het niet.
Wat doen we met ons vermoeden dat mensen niet
veranderd zijn door de Opstanding van Jezus: ook
vandaag zouden we Jezus in de steek laten, ook vandaag
roepen we om veroordeling van onschuldigen, ook
vandaag hebben velen niet de moed om met gevaar voor
eigen leven hardop te zeggen: “Ik hoor bij Hem”.

Wat doen we als we de Opstanding gedenken, terwijl
aanklacht van Goede Vrijdag veel dichter bij ons beleven
van deze tijd staat? De aanklacht tegen hoe wij als
mensen met elkaar omgaan en met alles wat God ons
heeft gegeven.

Kunnen we wel een feestje vieren? Is dat niet een vorm
van de andere kant op kijken en de realiteit even buiten
sluiten?

|s dit dan alles?
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Feesten of vieren?

Vieren is niet hetzelfde als feesten in de kerk. Vieren is
aandacht geven, vieren is gedenken.

Vieren doe je in alle openheid en in alle realiteit. Met oog
voor het verleden en het heden en met oog op de
toekomst.

Wat we vieren met Pasen is de ervaring dat ondanks alles
Jezus leeft. Leven als nooit tevoren, dat moeten we er ook
bij zeggen. Wat we vieren is dat God ondanks alles wat
Hem tegenspreekt en Hem wil doden, groter is dan de
dood. Bij Hem is voor eeuwig leven.

We vieren dat ondanks alles wij bij die Opstanding en dat
nieuwe leven horen.

We vieren dat ook wij een nieuw leven moge beginnen.
Een leven als nooit tevoren.

Leven als nooit tevoren. Verandering.

We vieren dat verandering mogelijk is, dat er leven is waar
het allemaal om de dood lijkt te gaan.

We zijn toe aan nieuw leven en aan de moed om de
verandering aan te durven.

Wellicht nog meer dan aan een feestje, zijn we toe aan de
verandering van dood naar leven.

Gezegend Paasfeest

Ds. Ella Kamper
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JUBILEUM VAN JAN EN JANNY: 40 JAAR KOSTER

Over een tijdje ziet u een gouden speldje op het revers
van Jan: een teken van grote waardering dat hij samen
met Janny al veertig jaar koster in onze gemeente is.

En niet alleen dat: samen met zijn vader en grootvaders is
er al 95 jaar een Willemsen koster in de kerk.

In de Gelderlander heeft een interview gestaan met Jan en
Janny.

Bijzonder dat de journalist ook vroeg wat het met je geloof
doet om zo lang koster te zijn in de kerk. En wat goed om
te horen dat, ondanks dat je als koster ook de minder
leuke kanten van kerkzijn mee maakt, toch je geloof kunt
behouden.

Op zondag 19 maart hebben we het in de kerk gevierd:
tijldens de dienst een toespraak en overhandiging van
attenties en na de dienst koffie met gebak én een lied.
Ook hier in het kerkblad: Jan en Janny, heel hartelijk dank
voor de inzet, de trouw, de gastvrijheid en het meedenken
en -doen van jullie kosterschap.
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(melodie Berend Botje)

1 Jan en Janny - doen veel werk 5 Zijn er bloemen in de kerk,
Veertig jaar - een schone kerk Dat is dan wel lanny's werk
Ons Gebouw - fris en goed schoon Kerstster op de hoogste stoel
't lijkt - allemaal heel gewoon. Janny, zij versiert de boel.

2 Jan en Janny - doen de deur & Als de klokken van de toren
Zondagsmorgens - open veur In heel Driel luid zijn te horen,
gasten in des Heren huis Hangt Jan weer aan het klokkentouw,
welkom, hier vind jij een thuis. Heel dat touw, alleen voor jou.
3 Jan en Janny - "t is een paar 7 Jan en lanny doen veel meer
Hij vraagt hoe en wat en waar Zorgen voor een goede sfeer
Jan-ny gaat heel stil haar gang regelen veel soms ongezien,
En - jaagt niemand op de stang. daarvoor krijgen zij een tien.

4 Jan zit altijd in zijn pak £ Jan en Janny heel veel dank
Zondags - aan de knoppenbak Veertig jaar op de kostersbank,
Een-goed geluid, en ook het licht En verlaat ons echt nu niet
Regelt hij met veel inzicht. Ma dit jubileumlisd.
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DANK!

Lieve allemaal,

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties, lieve
woorden, bloemen en alle kaarten die wij mochten
ontvangen in verband met ons 40 jaar kosterschap.

Wij hopen dit, samen met jullie, nog een aantal jaren met
veel plezier voort te zetten.

Hartelijke groeten

Jan en Janny

VERSLAG KERKENRAADSVERG. 28 FEBRUARI

1.Welkom
De voorzitter heet iedereen van harte welkom,
speciaal Jan Haan als nieuwe kerkrentmeester.

2.0pening
Ds. Ella Kamper gaat voor de 40-dagentijd staties
maken met als onderwerp “Mededogen”. Jezus roept
hiertoe op. Zij laat haar idee voor de eerste statie zien
die zij heeft gemaakt naar aanleiding van de recent
gezonken vluchtelingenboot.

3.Post
e We besluiten een banner te bestellen van Wegen
met Zegen.
e Het programma voor de Open kerken dag op
13 mei 2023 bevat in onze kerk een rondleiding,
foto’s van de verbouwing en wellicht muziek. Er
komt een poster voor de publiciteit.
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e Van het Poolse Ministerie van Oorlog krijgen wij
op 18 maart een medaille in verband met onze
medewerking aan de jaarlijkse Polenherdenking.

4. Kerkenraadszaken

a. Werkplannen 2023
De werkplannen van de diaconie en de
kerkrentmeesters worden besproken. Het werkplan
van het pastoraat volgt nog.

b. Er zijn plannen voor een gezamenlijk kerkbode met
De Vioedschuur. Reacties op het concept gaarne
zo spoedig mogelijk doorgeven aan de voorzitter.

c. 40-jarig kosters jubileum Jan Willemsen
In de dienst van 19 maart wordt hier bij stilgestaan.
Er is een cadeau besteld en na de dienst is er koffie
met gebak.

d. Organistenrooster
Voor twee diensten wordt nog een organist
gezocht: 25 juni en de kerstnachtdienst.
Medewerking van Impuls in de paasdienst is onder
voorbehoud in verband met de gezondheid van de
dirigent.

5.Diaconie
Activiteiten voor de 40-dagentijd zijn de
paasgroetenactie op 5 maart en de sobere maaltijd op
30 maart. Met Pasen wordt een bloemetje uitgedeeld.
De opbrengst van de collecte op witte donderdag is
bestemd voor Haiti.
Voor de gezamenlijke dienst van 23 april is het
collecterooster aangepast naar een gezamenlijk doel.
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6. Kerkrentmeesters

a. Nieuw beleggingsstatuut
Het beleggingsstatuut voldeed niet meer aan de
regels. Het is aangepast en afgestemd met de PKN.
Met name de aard en de verhouding van de
beleggingen is aangepast. Het zal worden
ondertekend.

b. Jaarrekening 2022
De jaarrekening wordt besproken. De kosten
kerkgebouw zijn hoger i.v.m. de hoge
energiekosten. We moeten dus goed letten op de
temperatuur in de kerk.
De jaarrekening wordt vastgesteld en zal digitaal
worden ondertekend.
Aansluitend wordt de folder bekeken over de
verhuur van de kerkruimte. Aanvragen gaan via de
scriba.

7.Jeugdwerk
Vivian van Burken gaat meedoen als leiding van de
kindernevendienst.
Op donderdag 30 maart kunnen kinderen van 15.30-
16.00 uur een palmpaasstok versieren in Ons
Gebouw.
Op Stille Zaterdag 8 april is er ook een paaswake
voor kinderen, om 18.00 uur.

8. Erediensten
De paasdienst is geen gezinsdienst. De afronding van
het kindernevendienstproject vindt plaats in de dienst.
Er staat een oproep voor een zanggroepje voor de
Stille Week in de kerkbode.
De 1° ontmoetingszondag op 23 april wordt
gezamenlijk voorbereid.
Concordia zal spelen bij de palmpasenoptocht.
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9. Pastoraat/Wel en wee
Er zijn in korte tijd helaas drie gemeenteleden
overleden.
Het wel en wee van gemeenteleden wordt besproken.

10. Rondvraag
a. Er wordt geinformeerd naar de actie Kerkbalans.
De meeste enveloppen zijn inmiddels binnen. De
opbrengst is vergelijkbaar met die van vorig jaar.
b. De subsidieaanvraag voor het onderhoud van de
kerk moet voor 31 maart a.s. worden ingediend.

11. Sluiting door Marchien
Wij luisteren naar het lied “In de nacht van strijd en
zorgen”.

ACTIE KERKBALANS 2023

In januari zijn traditiegetrouw de brieven voor de
Kerkbalansactie verspreid onder alle gemeenteleden en
een week later weer opgehaald. Allereerst hartelijk dank
aan alle vrijwilligers die de enveloppen hebben bezorgd en
opgehaald. En natuurlijk ook hartelijk dank aan alle
gemeenteleden die het formulier met de toezegging en de
machtiging hebben ingevuld.

In totaal is iets meer dan 34.500 euro toegezegd voor het
hele jaar 2023. Dat is ongeveer gelijk aan het bedrag dat
in 2022 is toegezegd en binnengekomen. We zijn
dankbaar voor ieders inzet en ieders bijdrage in het kader
van de actie Kerkbalans.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Leenderd van der Deijl
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VIERINGEN IN DE STILLE WEEK 2023

Vol mededogen

De vieringen op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en de Paaswake zijn dit jaar in Driel.
Heel fijn dat er weer een zanggroep
gevormd kan worden door een aantal
gemeenteleden.

En dat er muzikanten zijn om de vieringen een eigen kleur
te geven.

De leidraad voor deze vieringen is; “Vol mededogen”.
Mededogen met de mensen is de inzet van God in de
liidensweg die de Zoon gaat. De Zoon gaat de weg vanuit
zijn mededogen met mensen. In onder andere het Beklag
Gods op Goede Vrijdag wordt de vraag gesteld: waar is
ons mededogen.

ledere tijd, ook de onze, vraagt om mededogen.

De vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag
beginnen om 19.30.

De Paaswake is om 22.00.

Twee keer avondmaal

Zowel in de dienst op Witte Donderdag als in de
Paaswake is er avondmaal.

Waarom twee keer?

Er is heel wat geschreven over het avondmaal vliak voor
het Paasfeest.

Een lange tijd was het de gewoonte om in protestantse
kerken op Goede Vrijdag het avondmaal te vieren. Dat
gebeurt nog steeds zo.

In de liturgische vernieuwingsbeweging (al in de jaren
‘zestig van de vorige eeuw) vroeg men zich af in welke
context je dan het avondmaal viert. Goede Vrijdag is de
dag waarop we het sterven van Jezus Christus gedenken.

20°¢ jaargang nr. 4 - april 2023 10



Is dit een goed moment? Of is de context van het
avondmaal op de Witte Donderdag, de dag waarop we
gedenken dat Jezus nog éen keer met zijn leerlingen aan
tafel zat, misschien meer van toepassing? In het
avondmaal staat het leven en het sterven en de
opstanding van Jezus Christus centraal. Is het dan niet
een goed idee om ook op het eerste moment dat we de
Opstanding van Jezus gedenken — in de Paaswake- het
avondmaal vieren. We vieren dan dat Jezus voortaan in
de tekenen van brood en wijn aanwezig zal zijn.

PAASWAKE VOOR DE KINDEREN

Er wordt voor de kinderen veel tijd besteed aan
Palmpasen. Er worden weer palmpaasstokken versierd en
het verhaal van de intocht van Jezus wordt verteld.

En op Paasmorgen zijn de kinderen samen met de hele
gemeente getuige van de Opstanding van Jezus . Zo gaan
de kinderen van de intocht van Jezus naar de Opstanding
van Jezus.

In de Paaswake voor de kinderen vullen we het verhaal
aan met het laatste avondmaal van Jezus en zijn
leerlingen, de gevangenneming van Jezus en zijn sterven.
Dit jaar vertellen we over de laatste dagen van Jezus door
middel van samen eten.

De Paaswake voor de kinderen is in de PG Driel 8 april
van 18.00 — 19.00.

In verband met de voorbereiding van de maaltijd is het fijn
als kinderen en hun ouders zich opgeven. Bij Elske of bij
Ella .
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ONTMOETINGSZONDAG 23 APRIL 2023

In de zomerse diensten samen met de Vloedschuur te
Heteren ontmoeten met name ouderen uit de beide
gemeentes elkaar.

In de gezamenlijke Kliederkerk ontmoeten de gezinnen
met jonge kinderen elkaar.

Maar wanneer ontmoeten ouderen en jongeren en alle
leeftijdsgroepen daar tussen elkaar van de beide
gemeentes elkaar in een kerkdienst?

BlJ DE ONTMOETINGSZONDAG, NATUURLIJK!

De eerste ontmoetingszondag is op 23 april in de PG
Driel.

De tweede ontmoetingszondag staat in het najaar gepland
en vind dan plaats in de Vloedschuur.

De invulling van deze ontmoetingszondag is nog een
verrassing.

Maar samen koffie en thee en limonade drinken, samen
iets doen en met elkaar in gesprek gaan en samen vieren,
zijn in ieder geval onderdelen van deze
ontmoetingszondag.

OPEN KERKENDAG 13 MEI 2023

Op 13 mei is iedereen welkom in de 31 kerken en kapellen
in de gemeentes Overbetuwe en Lingewaard, die op deze
zaterdag de deuren open doen voor bezoekers.

Het is een bijzonder initiatief vanuit de Protestantse Kerk
in Nederland (Overbetuwe en Lingewaard), de Maria
Magdalena Parochie en de pelgrimsroute Wegen met
Zegen om op deze zaterdag de vele kerken die
beeldbepalend zijn in de omgeving open te stellen.
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Bewonder de kerken niet alleen van de buitenkant, maar
kom op 13 mei vooral even binnen in één of meerdere
kerken.

Alle kerken en kapellen zijn open van 10.00 — 16.00 (tenzij
anders vermeld).

Er zijn vrijwilligers aanwezig om meer te vertellen over het
gebouw en het gebruik van het gebouw. Er is koffie, thee
of limonade.

In verschillende kerken zijn er op 13 mei activiteiten:
rondleidingen, muziek, exposities, een goede
doelenmarkt. In de folder leest u meer over de activiteiten.
De open kerken zijn allemaal opgenomen in de
pelgrimsroute Wegen met Zegen die vanuit Nijmegen in elf
etappes door de gemeente Overbetuwe en Lingewaard
loopit.

De pelgrimsroute is op 13 mei 1 jaar oud en heeft al heel
wat pelgrims mogen ontvangen.

Op deze Open Kerkendag is er in iedere kerk ook
informatie te vinden over de Wegen met Zegen.

Gastmensen

Ook onze kerk is open op 13 mei. Wie vindt het leuk om
gastheer/ gastvrouw te zijn op deze dag. En wie wil wat
vertellen over onze mooie kerk?

Ook zijn gemeenteleden die muziek willen maken tussen
10.00 — 16.00 van harte welkom in de kerk.

Wie mee wil helpen op de open dag 13 mei kan zich
het beste melden bij de scriba.

Maar maak ook gelegenheid om een van de andere
kerken in de gemeentes Overbetuwe en Lingewaard te
bekijken. Welke kerk heeft u nog nooit van binnen gezien?
Voor meer informatie over de Open Kerkendag, kunt u een
berichtje sturen naar: Openkerkendag2023@gmail.com
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GAAT NIET DOOR

De avond Christelijke meditatie in de veertigdagentijd van
28 maart in de Vloedschuur gaat niet door. Tot mijn
verdriet is er te weinig belangstelling voor.

Ds. Ella Kamper

GESPREKSGROEP LEVENSTHEMA’S

De bijeenkomst van 23 maart is vanwege de boekenmarkt
verplaatst naar donderdag 20 april.

Op donderdag 20 april praten we verder over het
levensthema “ouderdom”.

“Is je geloof veranderd door je levenservaring en of het
ouder worden?” Deze vraag staat centraal bij deze
bijeenkomst.

Van harte welkom om 15.00 in Ons Gebouw.
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KOFFIE-INLOOPOCHTEND 12 APRIL

Van harte welkom om misschien al met wat
lentekriebels elkaar weer te ontmoeten tijdens
de koffie-inloop onder het genot van een
lekker bakkie koffie of thee in Ons Gebouw.
Om gewoon gezellig bij te kletsen over van alles en nog
wat, met natuurlijk gelegenheid voor een goed gesprek(je).
Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje, komt gerust eens
langs.

Voor woensdag 12 april van harte uitgenodigd
van 10.30 — 12.00 uur in Ons Gebouw.

Neem gerust je buurvrouw/man,
vriend/vriendin/kennis mee!

Gastvrouw en gastheer zijn Janny de Jonge en Jaap van
Merkerk

Hartelijke groeten, we kijken er naar uit.
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RONDOM HET GELE BOEKJE

Het VIS-seizoen zit er alweer bijna op en
we mogen terugkijken op een aantal
mooie, goed bezochte en inspirerende

S

S activiteiten. De nieuwe opzet, die te maken
= heeft met o0.a. de kleiner geworden
cco werkgroep, heeft geresulteerd in een
& % E kleiner aantal activiteiten, maar wel
% £ - activiteiten waarvan we uit ervaring weten
o ® GE) dat die op uw belangstelling mogen
~=8 rekenen. Dit is door de diverse

kerkenraden samen met ons geevalueerd
en positief beoordeeld. Dit alles neemt niet
weg dat versterking van de werkgroep VIS
nog steeds van harte welkom is. lets voor
u? Laat het ons weten!

U kunt in dit seizoen nog meedoen met de volgende
activiteiten:

Wegen met Zegen

De pelgrimswandelingen van Wegen met Zegen zijn
steeds op de eerste zaterdag van de maand. Dit project
loopt nog door t/m augustus 2023. U kunt steeds naar
keus met één of meerdere wandelingen meelopen. Op
zaterdag 1 april 2023 wordt de zevende etappe gelopen:
van Elst naar Huissen (14,2 km). U kunt zich aanmelden
bij: justbennis@gmail.com. Details, tijdstip en startpunt,
etc., volgen na opgave.
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Dagexcursie synagoge Enschede op dinsdag 9 mei
Symbolische mozaieken, wervelend smeedwerk en
prachtige versieringen maken de synagoge in Enschede
tot een bijzondere belevenis. Het gebouw werd in 1928
gebouwd naar ontwerp van de Nederlandse architect
Karel de Bazel. Een hoogtepunt is de grote sjoel met de
negen meter hoge koepel en een enorme bronzen
lichtkroon. Mozaieken van Venetiaans glas bedekt met
bladgoud geven de ruimte extra glans. Bijzonder is dat
vrijwel het hele interieur, tezamen met de kostbare
voorwerpen, ongeschonden de Tweede Wereldoorlog
heeft doorstaan. Wim de Zeeuw, die jarenlang excursies
heeft georganiseerd naar deze bijzondere synagoge, zal
ons rondleiden. Aansluitend is een stadswandeling
gepland.

We vertrekken om 8.45 uur vanaf De Rank in Zetten, en
reizen met eigen auto’s. De reiskosten zijn voor eigen
rekening. Wij vragen een eigen bijdrage van € 10,— voor
rondleiding en consumpties/lunch. Wilt u bij opgave
vermelden of u kunt rijden of wilt meerijden?

U kunt zich opgeven met het vertrouwde formulier dat u in
het Gele Boekje vindt, of via
aanmeldengeleboekje@gmail.com. Wilt u bij het
aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail
adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u
vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Namens de Werkgroep VIS,

Hans Brinkman
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COLLECTEN

6 april Stichting Hulp Haiti
Op Witte Donderdag is er €én collecte in de dienst, deze
bestemmen we voor het scholenproject in Haiti.

9 april Kerkinactie / Werelddiaconaat / Moldavié

Kerk in Moldavié helpt kwetsbare mensen

Door de economische situatie in Moldavie zien veel
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te
zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen
voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen
nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt
kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.
Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn
blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die
opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun
verhaal terecht kunnen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie
het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavie.
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via
NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Diaconaat Moldavie.

23 april Dorcas / Omzien naar mensen in nood

Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en
internationale samenwerking, waar in Nederland
tienduizenden enthousiaste supporters bij betrokken zijn.
ledereen draagt op zijn eigen manier een steentje bij.
Bijvoorbeeld als vrijwilliger, partner of kerk. Of door te
bidden, te doneren of bij Dorcas te werken. Samen komen
wij in actie voor mensen in nood.

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven
van mensen die achtergesteld zijn.

20°¢ jaargang nr. 4 - april 2023 18




Bij armoede, uitsluiting en crisis creeren we mogelijkheden
voor hen om tot bloei te komen.

Opbrengst collectes voor diaconale projecten
8 januari : Bloemen in de dienst € 55,50

15 januari : Haiti bouw van huisjes € 97,40

12 februari: Kerkinactie Noodhulp Ethiopie € 67,10
19 februari : De Herberg € 35,50

5 maart: Bloemen in de dienst € 53,50

Voor de aardbeving in Turkije en Syrié is ontvangen:

In de collecte € 181,55 Per bank € 200,00

Daarbij komt een gift van de diaconie € 500,00

Totaal wordt er € 881,55 overgemaakt op de rekening van
Kerk in Actie.
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JEUGDPAGINA

We zijn in de kerk bij de kindernevendienst
volop bezig met de veranderaar. Misschien ben
je thuis ook bezig met het 40-dagen boekje.
Jezus liet veel levens van mensen veranderen!
Lukt het jou ook om dingen te veranderen?
Misschien spaar je wel in het spaardoosje voor kerk in
actie, met dit geld kunnen zij ook de levens van andere
(arme) mensen veranderen.
Over niet al te lange tijd vieren we het feest van Pasen. Er
staan weer mooie activiteiten op het programma. Zoals de
palmpasenoptocht met Concordia en kom je ook naar de
kinderpaaswake? We gaan dan met elkaar eten en naar
verhalen luisteren. Je bent van harte welkom!

Alvast gezegende paasdagen! Elske Quakkelaar,
jeugdouderling (elskedejonge@hotmail.com)

Agenda:

e Donderdag 30 maart: palmpaasstokken versieren in
ons Gebouw vanaf 14:30uur

e Zondag 02 april: Palmpasenoptocht met Concordia na
de kerkdienst (ongeveer 11:00uur)

e Zaterdag 08 april: Kinderpaaswake om 18:00uur in de
kerk. Graag even opgeven bij Ella of bij mij (Elske)
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Puzzel

Langs wilke weg loopt Maria naar het graf van jezus?

Schrijf de letters op die je tegen komt op de goede weg. Welke woorden en zinnen lees je 7
Zook 10 woorden die horen bij het Paasverhaal,

De letiers staan op de deodlopende weggetjes.

u Sehrijf hier de zinnen
die je hebt gevonden:

e T

wianw bijbelidee.nl
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EEN HAITIREIS, ALTIJD BIJZONDER OM MEE TE
MAKEN

Op maandagmorgen 16 januari vertrokken wij, Peter van
Lonkhuijzen en Jaap van Merkerk, voor een verblijf van 6
weken in Passe Catabois op Haiti. De reis was zo gepland
dat we de binnenlandse charterviucht binnen Port au
Prince naar Port de Paix konden delen met Annemarie
Wessels. Zij had de kerstperiode doorgebracht bij haar
ouders in Heteren. De reis verliep volgens plan en het was
leuk om te zien dat we vanaf London steeds in het zelfde
vliegtuig zaten, ondanks dat we verschillende
vluchtnummers hadden.

Haiti is een onveilig land, daar hoeven we niet om heen te
draaien. Je moet je altijd bewust zijn welke risico’s je
neemt als je op pad gaat. Het land verkeert in chaos. De
regering heeft geen macht, de wetten worden niet
gehandhaafd en bendes regeren op de straten. Dat geldt
vooral in de grotere steden op belangrijke routes, gelukkig
in geringe mate rond Passe Catabois. Ons verblijf in Port
au Prince was strak geregisseerd en we hebben gelukkig
niets meegekregen van alle gevaren. De volgende dag
haalde Rob Hulshuijzen ons op bij het vliegveld in Port de
Paix en na 20 km over hobbelige wegen en door
drooggevallen en rivierpassages kwamen we veilig bij het
ziekenhuis aan.

Voor Peter was het een weerzien van een omgeving waar
hij 40 jaar geleden 12 jaar gewoond en gewerkt heetft.
Natuurlijk was hij in de tussentijd een aantal keren terug
geweest, maar het terugzien van heel veel bekenden deed
hem goed en het genoegen was duidelijk wederzijds. Voor
mij was het de vierde keer dat ik hier was en dan denk je
dat je weet wat je te wachten staat,
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maar het blijft verrassend. Mensen bewerken het land
zonder de zekerheid dat er een goede oogst komt. De
kinderen gaan naar school zonder uitzicht op goedbetaald
werk. Mensen krijgen kinderen, maar hebben regelmatig
niet de mogelijkheden om ze te voeden. Voor gezond
water moeten soms forse afstanden overbrugd worden,
omdat lang niet overal een werkende waterleiding
beschikbaar is. Geen wonder dat veel Haitianen hun heil
buiten Haiti hopen te vinden. Helaas zijn ze zelden
welkom. Blijven ze, dan moeten ze dealen met een niet
functionerende overheid, corruptie en bandieten die reizen
en vervoer van de noodzakelijke producten bemoeilijken of
onmogelijk maken. Wat een land!

Toch vind je ook daar mensen die niet voor zichzelf
kiezen, maar hun leven inzetten om aan de mensen hier
meer hoop te geven en dat doen ze ook nog eens heel
lang. Peter werd destijds uitgezonden door TearFund. Hij
werkte in Passe Catabois en omgeving aan de
waterleiding en probeerde nieuwe technieken om de
landbouw te verbeteren. Hij deed dat samen met Ben
Loyer die al eerder uit Canada kwam voor evangelisatie,
maar ook om met zijn ervaring, als draglinemachinist met
technisch inzicht, als pionier te beginnen met de aanleg
van het eerste waterleidingsysteem in Noordwest Haiti. Uit
de VS kwam Bruce (voorheen ingenieur bij Boeing Inc.)
om de waterleiding professioneel aan te leggen en te
beheren. Door deze mensen, samen met de UEBH
(Haitiaanse Baptisten kerk), werd Odrino opgericht om
samen met lokale vertegenwoordigers de
waterleidingsystemen en irrigatiewerken te beheren.
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Ben Loyer is vanwege zijn leeftijd en gezondheid terug
naar de VS. Bruce is na 40 jaar nog altijd actief en
enthousiast om zijn werk voort te zetten.

Peter en ik waren ook een weekend te gast bij pastor lvon
in Poison. Deze predikant was daar al bij de komst van
Ben Loyer en is nogal doortastend. Buiten een goed
georganiseerde gemeente geeft hij leiding aan een school
met 600 leerlingen, die nog altijd groeit. Hij heeft een
handel in bouwmateriaal (cement), bouwde op eigen
grond een waterpomp installatie en een watertank van 100
m? waaruit de school en het dorp gratis hun drinkwater
krijgen. Voor zijn vrouw, met een opleiding als
verpleegster, werd ruim 30 jaar geleden een kliniek
gebouwd, die nog altijd in bedrijf is. Deze predikant is ook
in de regio actief in het georganiseerde overleg tussen de
predikanten. Het is prachtig om te zien hoeveel sommige
mensen voor hun omgeving en de samenleving kunnen
betekenen.

Nee, ik vergeet niet waarom we naar Haiti gingen. Rob en
Annemarie gingen in 2001 naar Passe Catabois om daar
een ziekenhuis te beginnen. Dat ziekenhuis staat er en het
mooie ervan is dat het opgericht is om ook de arme
bevolking medische hulp te kunnen bieden, zelfs als ze
het niet kunnen betalen. Annemarie en Jacqueline helpen
samen met een team van Haitiaanse medewerkers heel
veel patienten en er worden wekelijks veel operaties
uitgevoerd. Het ziekenhuis biedt hulp aan mensen vanuit
een ruime omgeving, die soms meer dan 100 km reizen
om geholpen te worden. Er zijn wel andere ziekenhuizen,
maar er is een groot tekort aan specialisten en vaak
worden daar de patiénten niet in behandeling genomen
omdat ze het niet kunnen betalen.
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Een ander voordeel van het ziekenhuis in Passe Catabois
is dat de energievoorziening volledig gebaseerd is op
zonne-energie met een ruime accu-opslag voor de minder
zonnige dagen. Hierdoor kunnen ze blijven werken in een
tijd dat brandstof peperduur en soms zelfs niet te
verkrijgen is. Het is mooi dat we de elektrische installatie
uit konden breiden met een tweede accukamer, gevoed
door 39 zonnepanelen en een windmolen. Deze nieuwe
voorziening voorziet de werkplaats van 230V/400V 50Hz
stroom. Hierdoor verstoren het lassen en slijpen in de
werkplaats niet langer verlichting in het ziekenhuis. Vanuit
de nieuwe accukamer kan er ook stroom doorgevoerd
worden naar de oude accukamer, waardoor bij langere
perioden van donker weer er langer stroom beschikbaar is
in het ziekenhuis. Tenslotte is er een kabel gelegd naar
het gastenhuis (300m vanaf het ziekenhuis). Naast deze
kabel is er ook een leiding gelegd om water uit de
watertank bij het ziekenhuis (inhoud 100 m?®) ook
beschikbaar te stellen aan het gastenhuis en de woningen
eromheen. Dat is zeker nodig, omdat de openbare
waterleiding slecht functioneert en er daar al jaren geen
stromend water meer is (het is hoger gelegen).

Zes weken in Haiti was best een lange tijd, maar we zijn
blij dat we het mochten doen en hopen dat ons werk mag
helpen om het ziekenhuis door te laten functioneren in de
komende jaren.

Sorry voor de lengte van mijn verhaal.

Groet van Peter en Jaap

20°¢ jaargang nr. 4 - april 2023 25



20¢ jaargang nr. 4 - april 2023 26



OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Voor de allerkleinsten is er tijJdens de kerkdienst oppas in
Ons Gebouw.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u hierover
contact opnemen met Cora Camps:

Mobiel: (contactgegevens in het kerkblad)

Dit graag melden tot vrijdag voor betreffende
zondagsdienst.

VERVOER NAAR DE KERK

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk
te komen dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje
naar de heer Paul Baart en het wordt geregeld.

Zijn telefoonnummer is: (contactgegevens in het kerkblad)
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van
de Boer: (contactgegevens in het kerkblad)

KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders
vermeld.

Zondag 26 maart : 4° zondag na Epifanie
Voorganger . ds. C. Flobbe, Naarden
Organist : Bernard van Beek
Deurcollecte . Stichting Noodfonds Betuwe
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Zondag 2 april
Voorganger
Organist
Deurcollecte
Koffieschenken

Donderdag 6 april

Voorganger
Organist
Deurcollecte

Vrijdag 7 april
Voorganger
Organist
Deurcollecte

Zaterdag 8 april
Voorganger
Organist
Deurcollecte

Zondag 9 april
Voorganger
Organist
Deurcollecte

Koffieschenken

Zondag 16 april
Voorganger
Organist
Deurcollecte
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: Palmzondag

: Mw. ds. P. Kamper

: Freek Withaar

. Pastoraat

: Kees en Ineke Roeleveld

: Witte Donderdag / Dienst van

Schrift en Tafel (19.30 uur)

: Mw. ds. P. Kamper
: Jaap v/d Spek
. Haitischool

: Goede Vrijdag (19.30 uur)
: Mw. ds. P. Kamper
: Jaap v/d Spek

: Paaswake (22.00 uur)
: Mw. ds. P. Kamper
: Jaap v/d Spek

. 1° Paasdag

- ds. J. ter Avest, Rheden

. Folkert Horst

: Kerkinactie / Werelddiaconaat

/ Moldavie

- Paul en Mienie Baart

: ds. E. de Waard, Doorwerth
- Freek Withaar
: Restauratie en onderhoud
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Zondag 23 april : Ontmoetingszondag

Voorganger : Mw. ds. P. Kamper

Organist : Onbekend

Deurcollecte : Dorcas / Omzien naar mensen
in nood

Zondag 30 april

Voorganger . ds. J. Diepersloot,
Wageningen

Organist : Jan Schouten

Deurcollecte : Bloemen in de dienst

AGENDA

Palmpasenoptocht met Concordia
Zondag 2 april na de kerkdienst (ca. 11.00 uur)

Kinderpaaswake
Zaterdag 8 april om 18.00 uur in het kerkgebouw.
Graag even opgeven bij Ella of Elske.

Koffie-inloop
Woensdag 12 april om 10.30 uur in Ons Gebouw

Gespreksgroep Levensthema’s
Donderdag 20 april om 15.00 uur in Ons Gebouw
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ROOSTER BLOEMENDIENST

26 maart familie Roeleveld

2 april familie Van Merkerk
9 april familie Houweling
16 april familie De Langen
23 april familie Bloed

30 april familie Roeleveld

Kopij voor de volgende kerkbode uiterlijk 18 april a.s.
inleveren bij Tijmen Pranger.
E-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com
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